
Over god

Christenen geloven dat God almachtig en 

liefdadig is. Toch is er lijden en kwaad in de 

wereld. De god van het christendom is dus 

almachtig noch oneindig goed.

Met een onontkoombare overtuigingskracht 

toont Etienne Vermeersch aan dat we het bestaan 

van de god van het christendom  niet alleen om 

principiële redenen, maar ook op grond van ‘zijn 

Openbaring’ zowel op rationele als op ethische 

gronden niet kunnen aannemen.

Alles wat positief is in de wereld en in de 

Bijbel kunnen we op een wetenschappelijke, 

‘naturalistische’ wijze verklaren, zonder op het 

bestaan van een god een beroep te moeten doen. 

Alles wat negatief is, wordt, als we in de leiding en 

inspiratie van een goede, wijze en almachtige god 

geloven, volkomen onbegrijpelijk en absurd. 

Etienne Vermeersch toont heel helder aan dat 

hetzelfde trouwens geldt voor de god van de islam 

en ‘zijn Openbaring’ in de Koran.
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Etienne Vermeersch (1934), door Knack 

uitgeroepen tot Vlaanderens grootste 

intellectueel, wordt alom geprezen als 

wetenschapper en invloedrijk opiniemaker.

“De God-Vader heeft zich in zijn ‘Openbaringen’ zwaar vergist; ofwel is hij niet 

echt liefdevol, ofwel heeft hij niet de almacht die de godsdiensten hem altijd 

hebben toegeschreven. Dus bestaat de ‘Vader’ zoals de godsdiensten hem voor 

ogen hebben, zeker niet.”

Dinsdag 14 maart vanaf 19.30 uur
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Etienne Vermeersch 
spreekt waarover men niet spreken kan – of toch?
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Erik Meganck, filosoof en theoloog, KU Leuven
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PROGRAMMA
	 Welkom  
	 Presentatie door Etienne Vermeersch
	 Presentatie door Erik Meganck
	 Gesprek en vragen uit het publiek
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Onthaal 19.30 uur
Aanvang programma 20.00 uur
INFO EN INSCHRIJVINGEN
Inkom: € 5, ter plaatse te betalen
Inschrijvingen (verplicht) en info: HVV nationaal secretariaat, Pottenbrug 4, 
2000 Antwerpen, secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32
BOEKVERKOOP
Aanwezigen kunnen het boek kopen aan gereduceerde prijs (€ 15).

Over god
Christenen geloven dat God almachtig en liefdadig is. Toch is er lijden en kwaad in de 
wereld. De god van het christendom is dus almachtig noch oneindig goed.
Met een onontkoombare overtuigingskracht toont Etienne Vermeersch aan dat we het be-
staan van de god van het christendom niet alleen om principiële redenen, maar ook op 
grond van ‘zijn Openbaring’ zowel op rationele als op ethische gronden niet kunnen aan-
nemen.
Al het positieve in de wereld kunnen we verklaren op wetenschappelijke, ‘naturalistische’ 
wijze. Al het negatieve wordt volkomen onbegrijpelijk en absurd als we geloven in de lei-
ding en inspiratie van een goede, wijze en almachtige god.


